
Meedoen in Gods missie om 

Nederland dichterbij Jezus te brengen?

Ontdek wat bij jou past!

Missietest



1. Op welke manier doe jij nu 
al mee in Gods missie? Kies 
het antwoord dat het meest 
van toepassing is. 

Zorg dragen voor de schepping (E)

Het evangelie vertellen aan 
mensen die Jezus niet kennen (A)

Nieuwe gelovigen onderwijzen, 
dopen en hen helpen discipelen 
te maken (B)

Onrechtvaardige structuren 
transformeren in 

samenlevingen (D)

Mensen in nood liefdevol dienen (C)

Geen van deze. Eerlijk gezegd 
ben ik nog weinig bezig met 

Gods missie (F)



2. Welke goede doelen steun 
jij het liefst? 

Ik steun geen goede doelen, het 
geld komt te vaak niet op de 
goede plek (F)

Doelen die gericht zijn mensen 
die Jezus niet kennen (A)

Doelen die de natuur beschermen en 
zich inzetten voor de schepping (E)

Doelen die jeugdwerkmaterialen 
of discipelschapsmethodes 

ontwikkelen (B)

Doelen die onrechtvaardige 
structuren aankaarten, zoals slavernij 
of uitbuiting (D)

Doelen die mensen in nood 
helpen, dichtbij of ver weg (C) 



3. Wat voor taken doe jij 
graag vanuit je gemeente?

Iets dat bijdraagt aan het bereiken 
van mensen met het geloof (bijv. 
website beheren, kennismakingscursus 
organiseren) (A)

Ik wil geen taak, ik kom er om 
tot rust te komen (F)

Diaconale zaken, die concreet helpen 
voor mensen in nood (C)

Leiding geven aan het kinder-, 
tiener- of bijbelkringwerk, zodat 

mensen meer leren (B)

Petities of projecten die onrecht 
aankaarten helpen opzetten (D)

De commissie over duurzaam 
kerk-zijn of de tuinploeg (E)



4. Voor welke doelgroep 
breekt jouw hart?

Mensen in armoede, vluchtelingen, 
eenzamen, zieken, gevangenen (C)

Ik probeer me zo weinig 
mogelijk te laten raken door 

al dat leed in de wereld, ik kan 
toch geen verschil maken (F)

Mensen die niet weten hoe ze de 
Bijbel een plek kunnen geven in hun 
leven (B)

Mensen, dieren of natuur die in 
de knel komen door menselijke 

systemen (E)

Jongeren of ouderen die Jezus niet 
persoonlijk kennen (A)

Mensen die op welke manier 
dan ook onrechtvaardig worden 

behandeld (D)



Check jouw score! 
Welke letter heb je het meest 
gekozen?

A - Evangelist
Jij weet als geen ander hoe 
mooi het leven met Jezus is en 
wil dat het liefst van de daken 
schreeuwen.  
 
Minst of weinig gescoord? 
Denk er eens over na: waarom 
past het evangelisatiewerk niet 
goed bij jou?

B - Onderwijzer
Jij hebt hart voor het onderwijzen 

van nieuwe gelovigen en het 
verder brengen van mensen 

door hen meer te leren en kennis 
over te dragen. Jouw passie is 
het delen van jouw kennis en 
ervaring met andere mensen. 

 
Minst of weinig gescoord? 

Oefen het eens: deel iets van 
jouw kennis met anderen. 



C - Barmhartige
Jij staat klaar voor mensen in 
nood. Jouw hart wordt geraakt 
door wat je naasten, ver of 
dichtbij, raakt en jij springt het 
liefst voor hen in de bres. 
 
Minst of weinig gescoord? 
Oefen de komende tijd eens met 
het helpen van iemand dichtbij. 
Stuur een kaartje naar een zieke, 
doe boodschappen voor iemand 
of zet je in voor een goed doel.  

D - Rechtvaardige
Jij zet recht wat fout is. Je hebt 

een scherp oog voor wat er 
mis is in de structuren van de 

samenleving en wat er niet goed 
gaat tussen mensen. Jij komt op 

voor het recht.  
 

Minst of weinig gescoord? 
Lees Micha 6 en bedenk hoe jij op 
jouw plek vandaag iets recht kunt 

maken wat krom is.  



E - Duurzame
Als het gaat om de schepping, 
gaat jouw hart sneller kloppen.  
Duurzaam leven met respect voor 
alles wat God heeft geschapen is 
jou op het lijf geschreven. 
 
Minst of weinig gescoord? 
Maak deze week eens een 
wandeling door een natuurgebied 
en laat je raken door de 
schoonheid van de schepping. Wat 
kan jij de komende tijd doen voor 
de schepping? 

F - Huismus
Je bent eigenlijk nog niet echt 

bezig je in te zetten voor Gods 
missie. Het leven is druk en soms 
voelt het als een druppel op een 
gloeiende plaat. Je inzetten voor 

Gods missie is wel iets waar de 
Bijbel ons toe oproept. Je kunt 

klein beginnen. Probeer je zelf de 
komende week eens af te vragen: 

wat raakt mijn hart? Waar kan ik 
verschil maken? Daag jezelf uit de 
komende week één ding te doen.


