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In 1975 begon ik mijn werk als jeugdpastor in de Willem de Zwijgerkerk (Amsterdam-Zuid). 
Toen ds. Leo de Ru (Elthetokerk, Indische buurt) een beroep aannam, zou hij niet opgevolgd 
worden. Hij benaderde mij of ik, als interim, twee jaar bijstand in het pastoraat wilde zijn. 
Die twee jaar werden er zestien. Ik hoopte, door mijn contacten met o.a. Youth for Christ en 
een maandelijkse voorbededienst in het wijkgebouw, evangelische jongeren (en ouderen) bij 
de diensten te betrekken. 
 
‘Netwerken’ 

In deze periode kwam het tot een intensiever contact met 
JMEO. Op ‘Oude Zijds 100’ maakte ik deel uit van 
de ‘Jorisbende’, een gebedsgegroep waarin ds. Rolf Boiten, 
broeder Piet Lindner, huisarts Tjerk Tjerkstra en ik 
maandelijks voor elkaar en de stad voorbede deden. Mijn 
mentor in de Willem de Zwijgerkerk, Paul Aalders, was met 
zijn vrouw en ‘de Boitens’ en Douwe Wouters het werk van 
de Regenboog begonnen. Dat vond onderdak in het RK 
Vincentiushuis. Ik mocht elke zomer vrijwilligers instrueren 
over de relatie geloof en verslaving (zie het boekje ‘Schapen 
over de dam’ (J.J. Frinsel, Gideon). Mede door de inzet van 
Floyd McClung werd het ‘Evangelisch Contact’ opgericht, 

waarin voorgangers, evangelisten en anderen bij elkaar kwamen om voor de stad te bidden. 
Het waren ook ontmoetingen waarin we elkaar konden adviseren en wederzijds hulp geboden 
werd. In de hulpverlening stuitten we ook op de problematiek van illegaal verblijvenden, die 
geen zorgverzekering hadden. Een discussie over een door het E.V. op te richten ‘diaconaal 
fonds’ strandde: ‘Illegalen overtreden de wet, die mag je niet helpen’, waren sommigen van 
mening. Na de sluiting van het Binnnengasthuis (1981), stichtte OZ100, met hulp van de 
Johannieterorde, de ‘Kruispost’: omdat iedereen recht heeft op zorg.  Zo werd vanuit het 
Vanuit het ‘Evangelisch Contact’ kwam het initiatief tot een ‘Paasjubel’. Op Paasmiddag, op 
de Dam, met assistentie van muziekkorps van het Leger des Heils. Zelf mocht ik enkele 
malen de Paasboodschap uitdragen. In het begin gaven ook enkele mensen een getuigenis. 
Later werd dat een Paasproclamatie (‘De Heer is waarlijk opgestaan!’) in vele talen. Er 
werden gesprekjes aangeknoopt, een flyer uitgedeeld en koffie/limonade tot besluit. Ik zag 
daar altijd enkele voorgangers uit de plaatselijke kerken en gemeentes. Op uitnodiging van 
ds. Wouters hebben we ook nog een aantal jaren interkerkelijke zangdiensten gehouden in de 
Waalkerk (in 1989 gesloopt) in Amsterdam-Zuid. 
 
Creativiteit 
De traditionele protestantse kerken waren niet of nauwelijks geïnteresseerd in evangelisatie 
of verkondiging naar buiten. Als lid van de Centrale Kerkeraad was ik jarenlang het enige lid 
van een daartoe opgezette werkgroep (‘apostolaat’). Het was dan ook wel een gebeurtenis 
toen JMEO op de Dam – en andere plekken – ging evangeliseren met drama. Velen bleven 
staan.  Het was toen een krachtig middel om aandacht te vragen voor het evangelie. De 
dramagroep heeft bij ons – wijkgebouw Eltheto in de Javastraat – opgetreden voor mijn 
familie, vrienden en gemeenteleden toen Betsie en ik 12 1⁄2 jaar (1980) getrouwd waren. 
Heel blij waren we ook met de drie echtparen uit JMEO die gastleden van onze gemeente 
werden. Jim Mellis heeft ook wel eens een lezing verzorgd en zijn vrouw Debby hielp bij de 



kindernevendienst. Op de vraag – van JMEO – of we met Kerst in de wijk niet eens 
openlucht evangelisatie konden doen vroegen we gemeenteleden voor een zanggroep.  Vóór 
het (voormalige) badhuis zongen zij Kerstliederen en na afloop nodigden wij mensen uit met 
ons mee te lopen naar de Kerstavonddienst. Op Koninginnedag en Bevrijdingsdag hadden we 
een marktkraam met evangelische boek voor de deur van het wijkgebouw, gerund door onze 
teenagers.  
 
Gastvrijheid en inspiratie over de grens 
Voorafgaande aan een conferentie van de World Evangelical Fellowship in Singapore was ik 
met Johan Sponselee (gemeentelid en EO verslaggever) in Bangkok. Daar bezochten we 
diaconale projecten met Steve Good (JMEO). Met Karen, ook JMEO-werker, actief in de 
Lardyao-gevangenis, legde ik contact met een gedetineerde (Ricky) uit Hongkong die een 
straf van 25 jaar uitzat. Tot vele jaren daarna hebben wij deze jongeman vanuit de 
Elthetokerkgemeente gesteund met kaarten, financiële steun (via ambassade bekostigden wij 
een nieroperatie) en gebed. 
Na Bangkok reisden we naar de WEF conferentie in Singapore Jim Mellis, ons gastlid in 
Eltheto, zorgde ervoor dat mijn vrouw en ik in Singapore gratis in het ‘Garden hotel’ (1983) 
mocht logeren. We werden als vorsten behandeld en bij aankomst – heet en humid! – gingen 
we gelijk naar het zwembad op het dak. Dat bleek bezet voor een doopdienst. (zie Réveil, sept. 
1986) Een kleine jongen trok onverstoorbaar baantjes langs de plek waar nieuwe gelovigen 
kopje onder gingen.  
 
Mensen zijn geen bomen  
Wij hebben ook meegeleefd met het initiatief van Jim en Debby toen ze een koffiehuisje voor 
Moslims openden, waar op Islamitische wijze – het gelaat ter aarde - gebeden kon worden en 
zij zelf zoveel mogelijk bij de Islamitische cultuur (o.a. Ramadan) aansloten. Het motiveerde 
mij om bij evangelisatie acties vanuit de Pniëlkerk in West onderwijs te geven aan de jonge 
mensen die meededen. Het was ook een vraag aan onze gemeente: kennen wij de Moslims 
eigenlijk wel die in onze buurt wonen. ‘Het zijn toch geen bomen, die we onachtzaam 
passeren?’, zei ds. Jaap Mees, die twee dagen per week bezoekwerk deed. Bij elkaar 
genomen resulteerde dit in een wekelijkse ‘Open Maaltijd’ voor buurtgenoten’ en naai- en 
breilessen voor Islamitische vrouwen, onder leiding van Wieske Veldhuis en Folly Hemrica. 
Folly organiseerde een interkerkelijke bezoekgroep van jongeren die bezoekwerk deed in het 
‘Nieuwe Lloyd’, toen de jeugdgevangenis in onze wijk. Jongens met een Moslim-achtergrond 
kregen vaak geen bezoek van familie, omdat die de contacten verbroken had. Criminaliteit 
werd hen door de familie zwaar aangerekend.  
Het was spannend en inspirerend om bruggen te slaan tussen de werelden van de traditionele 
kerken en de evangelische beweging. Tekenen op te richten van het Koninkrijk van God en 
steeds bij Jezus in de buurt te blijven. En steeds de bidden voor de stad, opdat zij echt een 
Mokum van God mag worden. 
 
Delft, 26 februari 2024 

 


